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Eerste lezing uit het tweede boek Samuël (2 Sam. 5:1-3) 
Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron 
en zeiden tegen hem: ‘Hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. 
Ook vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, 
was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. 
De HEER heeft u beloofd: Jij zult mijn volk Israël weiden; 
jij zult vorst over Israël zijn.’ 
De oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron. 
Daar sloot koning David ten overstaan van de HEER 
een verdrag met hen, en zij zalfden hem tot koning van Israël. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm (Ps. 122) 
Verheugd was ik toen men mij zei: 
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’ 
 

Verheugd was ik toen men mij zei: 
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’ 
En nu staan onze voeten binnen je poorten, Jeruzalem. 

 
Verheugd was ik toen men mij zei: 
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’ 
 

Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. 
Daar trekken de stammen naartoe, 
de stammen van de HEER. 

 
Verheugd was ik toen men mij zei: 
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’ 
 

Daar trekken de stammen naartoe 
om Israëls plicht te vervullen, 
te prijzen de naam van de HEER. 
Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. 

 
Verheugd was ik toen men mij zei: 
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’ 



 
Deze bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
Lezingen C Christus, Koning van het heelal  2 / 3 

Tussenzang 
 
Tweede lezing uit de brief aan de Kolossenzen 
(Kol. 1:12-20) 
Breng met vreugde dank aan de Vader. 
Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis 
die alle heiligen wacht in het licht. 
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis 
en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 
die ons de verlossing heeft gebracht, 
de vergeving van onze zonden. 
Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, 
eerstgeborene van heel de schepping: 
in Hem is alles geschapen, 
alles in de hemel en alles op aarde, 
het zichtbare en het onzichtbare, 
vorsten en heersers, machten en krachten, 
alles is door Hem en voor Hem geschapen. 
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. 
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 
Oorsprong is Hij, 
eerstgeborene uit de dood, 
om in alles de eerste te zijn: 
in Hem heeft heel de volheid willen wonen 
en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, 
alles op aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
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Evangelie volgens Lucas (Luc. 23:35-43) 
Het volk stond toe te kijken. 
De leiders hoonden Hem en zeiden: 
‘Anderen heeft Hij gered; 
laat Hij nu zichzelf redden 
als Hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ 
Ook de soldaten dreven de spot met Hem, 
ze gingen voor Hem staan en boden Hem water met azijn aan, 
terwijl ze zeiden: 
‘Als Je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 
Boven Hem was een opschrift aangebracht: 
‘Dit is de koning van de Joden’. 
Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: 
‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 
Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 
‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God 
nu je dezelfde straf ondergaat? 
Wij worden terecht gestraft: het is ons verdiende loon. 
Maar die man heeft niets verkeerds gedaan.’ 
En hij zei: 
‘Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.’ 
Jezus antwoordde: 
‘Ik verzeker je: 
nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’ 


