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Als nieuwe pastoor van deze pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek,
kan ik jullie met een gerust hart melden: ‘Ook ik heb er zin in!’

Binnen het grotere geheel van een veranderend parochiaal landschap
wil ook ik mijn steentje bijdragen tijdens het dromen,

plannen, en daadwerkelijk bouwen aan de toekomst van de parochie.
Samen met vele medegelovigen gaan we vol zin het nieuwe werkjaar in.
Samen gaan we op weg als pelgrims van hoop,

als gedreven bouwvakkers

die weten dat ze bouwen op een stevig fundament.

Jezus Christus is onze hoeksteen,

Hij is de bouwmeester en architect van Gods Rijk op aarde.

Als geéngageerde parochianen bouwen wij niet in het wilde weg,
wij bouwen niet op los zand, maar op de stevige rots van hoop,
geloof en vooral liefde.

Wie vol vertrouwen wil meehelpen bouwen

aan de toekomst die Jezus ons voor ogen houdt,

straalt ook vreugde uit en een diepe rust.

Elke steen in het bouwwerk van de kerk is nodig,

niemand is meer, niemand is minder.

Elke steen wordt evenveel gewaardeerd.

Dat is nu eenmaal de vreemde economische denkwijze van Jezus.

Zo leert het evangelie:

‘Laat elk talent beschikbaar zijn.

De kleinste of de grootste bijdrage is welkom.

Elk geeft naar kunnen en vermogen en wordt er niet naar geoordeeld.’

Dat alle steentjes onderling, alle parochianen onderling,
elkaar op die manier mogen waarderen en niet beoordelen.

In het grotere bouwwerk van de kerk gaat het niet om mijn steen alleen,
maar om alle stenen samen, hoe zij samen het bouwwerk vormen.

Hoe elke steen verbonden is met een ander.

Bouwvakkers uit lang vervlogen tijden hadden het allang door

dat je een steviger muur bouwt

door de stenen geschrankt over elkaar te leggen,

of zodanig dat ze als een puzzelwerk perfect bij elkaar aansluiten.

Christen worden doe je niet op je eentje, je leert het van mekaar,

je leert het pas aan derden omdat je aan jezelf hebt gewerkt.

In die zin zijn wij elkaars tochtgenoten, elkaars lotgenoten.

Samen werken en bouwen we aan de toekomst van de parochie.

Denk gerust maar even na over waar en hoe jij jouw steentje bijdraagt
en wat dit kan teweegbrengen.

Altijd welkom om her en der op onze ‘bouwwerf’ te komen helpen.

Als ook jij jouw steentje bijdraagt, dan...




