Eerste lezing uit het boek Jesaja (Jes. 49:14-15)
Sion zegt:
‘De HEER heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’
Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
Ik vergeet jou nooit.’
e Woord van de Heer - Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 62)
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust.

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust.
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van Hem blijf ik alles verwachten.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust.
Bij God is mijn redding en mijn eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde,
stort uw hart uit bij Hem.

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust.

Tussenzang
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Tweede lezing uit de eerste brief aan de Korintiérs

(1 Kor. 4:1-5)

Broeders en zusters,

men moet ons beschouwen als dienaren van Christus,

aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd.

Van iemand die deze taak vervult,

wordt verlangd dat hij betrouwbaar is.

Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt

doet er voor mij niet toe,

en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin.

Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust,

maar dat betekent niet

dat mij niets ten laste kan worden gelegd.

Het is de Heer die over mij oordeelt.

Houd dus op met oordelen

en wacht de tijd af dat de Heer komt,

omdat Hij het is die aan het licht zal brengen

wat in het duister verborgen is en zal onthullen

wat er in de harten van mensen omgaat.

En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.
e Woord van de Heer - Wij danken God
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Evangelie volgens Mattelis (Mat. 6:24-34)

Jezus zei tot zijn leerlingen:

‘Niemand kan twee heren dienen:

hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben,

of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene

en de andere verachten.

Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven,
over wat je zult eten of drinken,

noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken.

Is het leven niet meer dan voedsel

en het lichaam niet meer dan kleding?

Kijk naar de vogels in de lucht:

ze zaaien niet en oogsten niet

en vullen geen voorraadschuren;

het is jullie hemelse Vader die ze voedt.

Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken

ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen?

En wat maken jullie je zorgen over kleding?

Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld.

Ze werken niet en weven niet.

Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister

niet gekleed als een van hen.

Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat

en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt,
met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen?

Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten?

of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden?
- dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.

Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,

want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
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