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Op dinsdag 1 juli mocht ik ons teamlid Geert Slabbinck zegenen

bij de start van zijn voettocht naar Compostela.

Compostela ligt in Spanje 2474 kilometer ver van de kerk van Hoeke.
Geert was er, na een jaar van voorbereiding, helemaal klaar voor.

Het minimum aan bagage, maar met het maximum aan enthousiasme.
De thuisblijvers zagen hem niet graag vertrekken,

wat natuurlijk een uiting is van grote verbondenheid en liefde.

Ik lees jullie mijn inleiding op en de pelgrimszegen voor:

“Geert, we kennen jou als een gedreven persoon, die graag vooruit wil.
Sta me toe, en je weet het zelf ook,

om je de blijde boodschap mee te geven

dat je mag genieten van de weg tussen punt A en punt B.

Punt B komt toch en dan weet je dat het avontuur voorbij is.

Het Latijnse woord voor pelgrim verwijst naar akker.

Een pelgrim is op de akker en is dus niet thuis.

Het Griekse woord voor pelgrim verwijst naar vreemdeling en gast.
In de vreemdeling ervaren wij dat wij zelf vreemdeling zijn op aarde.
Daarom kennen alle religies het gebod om de vreemdeling

- die oorspronkelijk rechteloos was — gastvrij op te nemen.

Want - zo is de opvatting in de religies -

de vreemdeling geniet de bijzondere bescherming van God.

De pelgrimstocht naar Santiago de Compostela gaan

is zoeken ook naar het mysterie van het leven.

Er is tijd om na te denken,

er is tijd om van huis en vertrouwde omgeving weg te zijn

en te gaan beseffen of herontdekken

hoe belangrijk het is ergens thuis te zijn.

Goede God, zegen Geert, hier in dit stemmige Sint-Jacobskerkje in Hoeke
op deze dag van vertrekken, van het loslaten van dit vertrekpunt,
van zijn dierbaren en vrienden...

Zegen hem in de verandering, de transformatie

die elke pelgrimstocht met zich meebrengt.

Zegen hem bij het bereiken van de bestemming,

ook al ligt de waarde en het belang niet in de bestemming,

maar in het onderweg zijn, in de onverwachte ontmoetingen.
Zegen Geert met al wie en wat hij meeneemt

in zijn gedachten, in zijn hart.

Zegen daarom ook hen die thuisblijven en contact houden.”

Dit zei de wijze Confucius zo’'n 2500 jaar geleden:

“De langzame ziet meer.

Wie de rust niet in zichzelf vindt, zal haar tevergeefs elders zoeken.
Waarheen je ook gaat, ga met heel je hart.”

Ga met God, goede reis, bon voyage, bon camino!
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