
Sasaki Sadoka ‘Duizend kraanvogels’ 
(Hiroshima 7 januari 1943 - Hiroshima 25 oktober 1955)  
was een Japans meisje dat ten tijde van het afwerpen van de atoombom 
op Hiroshima 1,5 kilometer van het epicentrum woonde. 
 
Sasaki Sadako overleefde in eerste instantie 
de vuurzee na het tot ontsteking brengen 
van de Amerikaanse atoombom op haar stad. 
Ze was toen pas 2 jaar oud. 
Toen Sasaki opgroeide was ze een sterk meisje 
en groot voor haar leeftijd.  
Ze was atletisch 
en had een enorme belangstelling voor hardlopen.  
Toen ze op 11-jarige leeftijd 
aan het oefenen was voor een belangrijke wedstrijd 
werd ze onwel. 
Artsen stelden leukemie bij haar vast; 
deze ziekte liep zij op als gevolg van blootstelling  
aan de straling van de atoombom. 
Een goede vriendin van Sasaki 
vertelde haar een Japanse legende 
dat iedereen die 1000 papieren origami kraanvogels vouwt 
een wens mag doen. 
Sasaki hoopte dat de goden haar een wens toe zouden staan 
en dat ze weer in staat zou zijn hardloopwedstrijden te doen. 
De mythevorming rond Sasaki is gegroeid 
doordat zij vele malen uitte 
en hoopte dat niet alleen zij, 
maar ook alle andere kinderslachtoffers van de atoombom, 
een wens zouden mogen doen; 
ze bad vanuit haar ziekbed voor wereldvrede 
en om het einde van al het lijden. 
Sasaki bleef 14 maanden in het ziekenhuis 
en vouwde meer dan 1300 papieren kraanvogels 
tot ze op twaalfjarige leeftijd 
aan de gevolgen van leukemie overleed. 
 
(De legendevorming rond Sasaki kreeg een dramatische wending 
doordat het verhaal de wereld in geholpen werd 
dat ze ‘slechts’ 644 kraanvogels vouwen kon voor ze overleed 
en dat nadien vriendjes en vriendinnetjes de overige 356 vouwden. 
Men zou de 1000 kraanvogels met haar hebben mee begraven. 
Dit laatste is echter niet waar.) 


