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Kruidenwijding / 15 augustus 2025 / www.priesterpradipsmagge.be 
 
Het is een eeuwenoude traditie  
om met het feest van halfoogst kruiden te wijden. 
Hier in de kerk van Damme werd het ingevoerd 
op 15 augustus 1985 op initiatief van Etienne Fernand, 
precies 40 jaar geleden dus. 
 
Het blijft een zinvolle traditie om bij dit Mariale feest, 
waar alle gebeden en teksten hemelwaarts gaan, 
de aarde niet te vergeten en om te beseffen dat wij, 
ook al zijn we hemelwaarts geroepen, op deze aarde zijn geboren. 
 
Het plankton, de korstmossen, de grassen en varens 
zijn ouder dan de mensheid, 
de groene planten maakten onze wereldbol leefbaar 
en zorgden voor zuurstof. 
 
Ook onze bijbel kent de wetenschap 
dat de mens pas als laatste op het wereldtoneel verscheen. 
In Genesis 1:12 NBV21 klinkt het zo: 
‘De aarde bracht jong groen voort: alle soorten zaadvormende planten 
en alle soorten bomen die vruchten droegen met zaad erin. 
En God zag dat het goed was.’ (Gen. 1:12 NBV21) 
 
Ook de wijsheidsliteratuur in onze bijbel  
wijst ons op de waarde van Gods schepping. 
Uit Jezus Sirach 38:4 NBV21: 
‘God heeft uit de aarde geneeskrachtige kruiden geschapen, 
een wijze zal ze niet afwijzen.’ 
 
Wie met beide voeten op de aarde staat 
en zijn handen in gebed ten hemel kan houden, is een wijze mens. 
Denk maar aan de heilige Franciscus van Assisi. 
Zijn leven was één grote lofzang op God, Schepper van alles wat leeft. 
In De Fioretti of ‘Kleine bloemetjes’ van de heilige Franciscus, 
een boekje met verhaaltjes over Franciscus en zijn eerste volgelingen, 
lezen we hoe de heilige sterk verbonden leeft met alles rondom hem. 
Alles beschouwde hij als broers en zussen; broeder zon en zuster maan… 
 
In zijn Zonnelied, of het lied van alles schepselen, 
heeft Franciscus het over ook over zuster maan en sterren, 
broeder wind, zuster water, broeder vuur en moeder aarde. 
In de achtste strofe zingt hij de lofprijzing op moeder aarde, 
zij is het die ons in leven houdt en leidt, 
allerlei gewassen voorbrengt zoals de vele kleurrijke bloemen 
en groene kruiden… 
 
Laten we als christenen op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
hemelwaarts bidden met de handen omhoog, 
maar met onze voeten stevig geplant op de aarde 
die ons draagt en als een moeder ons leven doet. 
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De kruidenwis 2025 
Met grote dank aan allen die deze kerk hebben opgefleurd 
en voor de kruidenwissen hebben gezorgd: 
Alice, Marianne, Lieve, Nathalie, Hilde en Carine, 
Daniel en Mieke, Victor en Celeste. 
 
In de kruidenwis dit jaar 
 
graan: brengt rijkdom en bevordert vruchtbaarheid 
 
boerenworm: brengt geluk en een lang leven 
 
sedum / hemelsleutel: bevordert o.a. het aanpassingsvermogen, 
omdat de plant in diverse omstandigheden kan overleven 
 
rozemarijn: bevordert het geheugen en brengt helderheid 
 
ijzerhard: brengt vrede en rijkdom, beschermt tegen bliksem en storm 
 
salie: brengt wijsheid, bescherming en gezondheid 
 
duizendblad: werkt genezend en versterkt de intuïtie 
 
Wie deze gezegende kruidenwis in huis hangt 
ontvangt bescherming tegen ongelukken en ruzie 
tijdens de donkere wintermaanden. 
De kruidenwis beschermt tegen negatieve invloeden van buitenaf. 
 
Kruidenwijding (gebed naar het Rituale Romanum) 
God van liefde, Schepper van alle dingen, zichtbare en onzichtbare, 
die niets voor niets hebt gemaakt, zegen deze kruiden, 
gegroeid uit de aarde om mens en dier tot nut te zijn. 
U hebt deze kruiden en gewassen laten groeien en bloeien  
elk naar hun geur en kleur, hun eigen aard en vruchtbaarheid. 
Elk kruid heeft een andere taak,  
hetzij tot voedsel te dienen of om op smaak te brengen, 
hetzij als medicijn vol genezende krachten 
of als bescherming tegen ziekte en onheil. 
Wij vragen U deze verschillende soorten kruiden,  
veldbloemen en graangewassen in uw goedheid te zegenen zodat ze,  
bovenop hun door U geschonken natuurlijke kracht,  
door uw zegen vervuld mogen zijn met uw liefdevolle genade.  
Mogen ze zo in uw naam gebruikt worden voor mens en dier  
en een bescherming bieden tegen alle ziekte en onheil. Amen. 


