Eerste lezing uit het boek Wijsheid (Wijsh.11:22-12:2)
Heel de wereld is voor U als een stofje op een weegschaal,
als een dauwdruppel die ‘s ochtends op de aarde valt.
Omdat U alles kunt, ontfermt U zich over iedereen;

U ziet voorbij aan de zonden van mensen,

opdat zij tot inkeer komen.

Alles wat er is hebt U lief,

niets van wat U gemaakt hebt is U te min;

U zou het niet eens gemaakt hebben

als U er een afkeer van had.

Hoe zou iets tegen uw wil kunnen blijven bestaan?

Hoe zou iets kunnen voortbestaan

als U het niet in het leven had geroepen?

U, Heer, hebt het leven lief en U spaart alles,

omdat het van U is;

in alles woont uw onvergankelijke geest.

Daarom legt U aan hen die dwalen een beperkte straf op.

U wijst hen terecht door hen te herinneren aan hun zonden,

zodat ze, bevrijd van het kwaad,
op U gaan vertrouwen, Heer.
e Woord van de Heer - Wij danken God
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Antwoordpsalm (Ps. 145)
U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

uw naam loven tot in eeuwigheid.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

Genadig en liefdevol is de HEER,

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de HEER voor alles en allen,

Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

Laten al uw schepselen U loven, HEER,

en uw getrouwen U prijzen.

Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

Uw koningschap omspant de eeuwen,

uw heerschappij omvat alle geslachten.
Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt Hij op.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

Tussenzang
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Tweede lezing uit de tweede brief

aan de Tessalonicenzen

(2 Tes. 1:11-2:2)

Broeders en zusters, wij bidden altijd

dat onze God u deze roeping waardig acht,

dat Hij door zijn kracht u de vaste wil geeft

het goede te doen en u vanuit uw geloof

al het mogelijke tot stand laat brengen.

Dan zal de naam van onze Heer Jezus door u geéerd worden

en u zult door Hem geéerd worden,

dankzij de genade van onze God

en van de Heer Jezus Christus.

Over de komst van onze Heer Jezus Christus,

waarbij we met Hem worden verenigd, zeggen we u:

verlies niet meteen uw verstand

en raak niet in paniek wanneer een profetie,

een uitspraak of een brief

die door ons zou zijn geschreven,

het voorstelt

alsof de dag van de Heer al is aangebroken.
e Woord van de Heer - Wij danken God
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Evangelie volgens Lucas (Luc. 19:1-10)

Jezus ging Jericho in en trok door de stad.

Er was daar een man die Zachels heette.

Deze Zacheis was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk.
Hij wilde Jezus zien,

om te weten te komen wat voor iemand het was,

maar dat lukte hem niet vanwege de menigte,

want hij was klein van stuk.

Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom
om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam.

Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei:

‘Zacheis, kom vlug naar beneden,

want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’
Zacheis kwam meteen naar beneden

en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar:
‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan
om onderdak te vinden voor de nacht.’

Maar Zachels was gaan staan en zei tegen de Heer:
‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen

zal ik aan de armen geven,

en als ik iemand iets heb afgeperst,

zal ik het viervoudig vergoeden.’

Jezus antwoordde:

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen,
want ook deze man is een zoon van Abraham.

De Mensenzoon is gekomen

om te zoeken en te redden wat verloren was.’
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