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Sinds de opkomst van sociale media is het veel gemakkelijker geworden 
om je kenbaar te maken voor een ruim publiek. 
Een influencer is iemand die grote invloed uitoefent 
via sociale media: TikTok, Instagram, YouTube… 
 
Het AI overzicht als antwoord op de vraag 
wie de invloedrijkste personen zijn in de mensengeschiedenis 
leert ons hetvolgende: 
 
“Er is geen eenduidige ‘meest invloedrijke’ figuur, 
maar Mohammed, Jezus Christus 
en wetenschappers als Albert Einstein of Marie Curie 
worden vaak genoemd in lijsten van historisch invloedrijke personen. 
Andere kandidaten zijn politieke leiders zoals Napoleon Bonaparte, 
denkers zoals Aristoteles, en humanisten zoals Mahatma Gandhi.” 
 
Het is voor ons als christenen goed om weten dat Jezus Christus 
tot die meest invloedrijke figuren behoort 
en het mag voor ons een blijvende oproep zijn 
om zelf ook een positieve invloed te hebben op onze omgeving. 
De Jezusbeweging telt op dit moment zo’n 2,4 miljard leden, 
dat is dus 30 procent van de wereldbevolking, 
gevolgd door 25 procent moslims. 
 
Het verhaal van God met zijn mensen, is altijd al een verhaal geweest 
van invloed hebben op gebeurtenissen en heel concrete mensen. 
Die God-met-ons uit de bijbel, Immanuël, is geen oorlogskreet, 
maar een liefdesverklaring, een levengevende belofte, 
een beginselverklaring, een grondwet van compassie. 
 
Compassie niet als een sentimentele liefdadigheid, of medelijden, 
maar daadwerkelijk mee-lijden, het lijden ondergaan met een ander, 
je in de schoenen kunnen plaatsen van een ander,  
hem of haar pijn kunnen voelen alsof het de onze is… 
 
Compassie als de gulden regel: 
“Behandel anderen nooit op een manier 
waarop je zelf niet behandeld wilt worden.” 
 
Compassie als een levenshouding waarbij je eerder  
op een ander gericht bent dan op jezelf… 
 



 

Over zo’n God hebben we het, 
het is zo’n God die afdaalt tot de Hebreeuwse slaven in Egypte 
om hen te redden via Mozes 
en zijn diepste wezen kenbaar maakt: Ik zal er zijn voor u. 
De God Immanuël, de God-met-ons  
die als een mensenkind geboren wil worden 
via het eenvoudige koppel Maria en Jozef 
in de uithoek van het Romeinse rijk. 
De God-met-ons is een barmhartige erbarmer 
die met de hoogste graad van compassie 
het leven deelt met zijn mensen door zelf mens te worden 
en aan den lijve te ondervinden wat dit betekenen wil 
tot en met de consequenties van lijden en dood. 
 
Laten wij blijven proberen, naar het voorbeeld van Jezus, 
met naastenliefde en compassie echt meeleven met een ander, 
positief invloed hebben op onze omgeving 
en zo de wereld te maken tot Gods droom. 
Dat het licht van het komende kerstfeest ons daartoe mag bewegen. 


