Mededeling benoeming priester Pradip Smagge
weekend 31 mei - 1 juni 2025

Op woensdag 28 mei heeft bisschop Lode

mij een nieuwe opdracht en benoeming gegeven.

Lees hier het officiéle bericht

op Otheo Personalia- en informatieberichten bisdom Brugge:

Lieven SOETAERT bekomt, met ingang van 1 september 2025, eervol
ontslag als administrator van de pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek.

Pradip SMAGGE bekomt,

met ingang van 1 september 2025, eervol ontslag als pastoor

van de pastorale eenheid Groene Weiden Damme

en wordt benoemd tot pastoor

van de pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek

en tot administrator pastorale eenheid Marta en Maria Sint-Kruis
en administrator van de pastorale eenheid Groene Weiden Damme.

Lien LECOMPTE, parochieassistent

pastorale eenheid Marta en Maria Sint-Kruis,

wordt met ingang van 1 september tevens benoemd

tot parochieassistent pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek.

Dat betekent dus dat er na bijna acht jaar

een nieuwe opdracht voor mij klaarligt in Assebroek.

Ik verhuis binnenkort daarheen en zal er met de vrijgestelden,
het team en de vele vrijwilligers, de pastorale eenheid,

de parochiegemeenschap dus,

toekomstgericht verder proberen uit te bouwen.

Zoals je merkt, word ik ook administrator

van twee andere pastorale eenheden:

van de mij vertrouwde Groene Weiden

en ook van Marta en Maria.

Bedoeling is dat er een groeiende samenwerking komt

tussen de drie pastorale eenheden

en dat de pastorale eenheden Groene Weiden en Marta en Maria
gaandeweg naar Sint-Trudo Assebroek worden toegeleid.
Zoals je wellicht weet komt er in ons Bisdom

een dynamiek op gang op weg naar ‘kerkknooppunten’.

Zo zullen een aantal pastorale eenheden

doorgroeien tot ‘parochieknooppunt’ of ‘parochie’,

waar alles van een christelijke gemeenschap

te vinden is en te beleven zal zijn.

Welke dat zullen zijn, wordt in de komende maanden

nog nader besproken en bepaald,

vooral in overleg met de decanale teams en het Bisdom.

De kans is reéel dat ook Sint-Trudo zo’'n ‘parochieknooppunt’ wordt.
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Er zijn nog veel hoe-vragen, voor de vrijgestelden,

de teamleden, de vrijwilligers, de parochianen...,

vragen waarop we ook samen antwoorden proberen te vinden.
We willen alvast de handen in mekaar slaan.

Aan mij is gevraagd om het veranderingsproces

mee mogelijk te maken en te begeleiden.

Een grote, maar boeiende uitdaging!

Het wordt meer en meer duidelijk zichtbaar

dat de oude parochiestructuren niet langer werkbaar zijn.

Het vraagt moed, durf en creativiteit om hoopvol ‘parochie’ te zijn
in deze tijd en in de nabije toekomst.

Parochie zijn, misschien terug

in de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘parochie’?
Namelijk een plaatselijke gemeenschap van mensen,

die zich vaak verenigen in een kerkelijk kader,

en die verblijven in een bepaald gebied.

De oorsprong van het woord ligt in de Griekse term

voor “buur” en “verblijf”.

De ‘kerk’ is al lang niet meer zoals vroeger

het centrum van de grote gemeenschap,

maar een plaats waar christenen samenkomen om het geloof te beleven,
te delen, te verkondigen en te vieren.

Met de huidige middelen en mensen zijn we genoodzaakt

op een andere manier parochie te zijn, niet langer alles en overal,
maar op en vanuit een bepaalde plek,

waar een levendige geloofsgemeenschap haar thuis heeft.

Ik dank uit de grond van mijn hart

de teamleden van de pastorale eenheid Groene Weiden Damme

voor de voorbije acht jaar van fijne samenwerking.

Dank ook aan de zovele vrijwilligers,

die zich op zovele verschillende vlakken hebben ingezet.

Dank aan allen die wekelijks of af en toe eucharistie kwamen vieren.
Dank, duizendmaal dank.

Ik zie ook uit naar de samenwerking

met nieuwe mensen die ik vanuit mijn nieuwe zending zal ontmoeten.

In de 25 jaar dat ik parochiewerk doe,

heb ik al heel wat veranderingen

actief helpen begeleiden en verwezenlijken.

Dit ging telkens gepaard met moeilijkheden en weerstand,

maar met uiteindelijk resultaat van een werkbare en haalbare pastoraal.
Parochiewerk is nooit af en voortdurend onderhevig aan verandering.
Wat blijft en nooit verandert, is het sterke geloof dat God liefde is.

Dat te mogen en kunnen delen met anderen blijft de zin van mijn leven.

priester Pradip Smagge

www.priesterpradipsmagge.be
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http://www.priesterpradipsmagge.be/

